
Liturgie Zondag 28 januari 2024, 10:00 uur. 
Voorganger: ds. Hans Schaap, organist: Anthon den Braber 

 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen Lied 705 (= Gezang 255) 
 

Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 
 

Inleiding op de dienst 
 

 



Zingen ELB 218 Samen in de naam van Jezus 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer 

 
Gebed 
 
Gods gebod 
 
Zingen Lied 534 
 

Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God. 

 



Kindermoment 
 

 
 

Bijbellezing 
Lucas 10: 25-37 (NBV ’21) 
 

Zingen Psalm 146: 1, 3 en 4 
 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

 

Verkondiging 
‘Heb God lief en je naaste als jezelf.’ 
 
  



Zingen Lied 1005  
 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Refr.  Christus, ons licht, 
 schijn door ons heen, schijn door het duister. 
 Christus, ons licht, 
 schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Refr. 
 
Zoekend naar brood lijden zij honger, 
Zoekend naar water lijden zij dorst, 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Refr. 
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
Refr. 
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refr. 

 

Gebeden 
 
Collecten 
1. Werelddiakonaat 2. Kerk 3. Onderhoud Dorpskerk  
 
  



Zingen Lied 425  
 

Vervuld van uw zegen   
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden   
tezamen gezonden   
op weg in een wereld    
die wacht op uw woord  
 
Om daar in genade   
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal   
door liefde gedreven   
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 

 

Zegen 
Amenzang 
 


