
17 maart 2024, zondag Judica, vijfde zondag in de Veertigdagentijd 

Voorganger: ds. G.H. Fredrikze, organist: Anthon den Braber, m.m.v. muziekband 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied Lied 535f; Psalm 43: 1 en 3; Lied 535f  
 

Doe mij recht, o God, 
vecht voor mijn zaak. 
 
O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o HEER, mijn toeverlaat. 
 
O Here, God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
Doe mij recht, o God, 
vecht voor mijn zaak. 

 

Stil gebed / Bemoediging en groet 

 

Aanvangstekst Jesaja 53: 10 

‘Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en lang te 

leven.’  

 

  



Lied ELB 163 

Met muziekband 

 

Zie ik sterren aan de hemel staan, 

aan de donkerblauwe lucht de maan, 

is het of de nacht mij noemt de naam 

van een machtig God. 

Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan, 

in het veld de bloemen opengaan, 

is het of de dag mij noemt de naam 

van een machtig God. 

Deze God die aard’ en hemel schiep, 

is dezelfde God die mij eens riep 

uit het duister tot zijn heerlijk licht, 

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag 

en die zijn liefde voor mij openbaart, 

mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, 

elke dag mij in zijn hand bewaart: 

Hoe groot is God voor mij. 

 

Gebed van verootmoediging 

 

Lied 558: 1, 6 en 9 (= Gez. 178) 

 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vrucht'loos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 
Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 

 

Woorden van leven 

Hebreeën 5, 7 – 10 

  



Zingen Lied 852  

 
U komt mij, lieve God, 
zo nederig nabij, 
in dagen van gemis 
en moeite vindt U mij. 
 
U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 
een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, – 
o Heer die bij mij zijt, 
 
ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Kindermoment  

Kinder-/projectlied  

 

Schriftlezing 

Jeremia 31, 31 – 34 

 

  



Lied Opwekking 599 

Met muziekband 

 

Nog voordat je bestond, 

kende Hij je naam. 

Hij zag je elk moment 

en telde elke traan. 

Omdat Hij van je hield, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar 

totdat je komt. 

 

En wat je ook doet, 

zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar 

wanneer jij komt. 

 

Refrein: 

Kom tot de Vader, 

kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn 

is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt. 

Daarmee is alles klaar, 

wanneer jij komt. 

 

En wat je nu ook doet... 

 

(Refrein 2x) 

 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt. 

Hij wacht alleen nog maar 

totdat je komt. 

 

Schriftlezing 

Johannes 12, 20 - 33 

  



Zingen Lied 767 

 
De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 
 
De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 
 
Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 
 
Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 
 
Want groot zijt Gij en daden groot 
zijn door uw hand gedaan; 
het graan ontkiemt ternauwernood, 
het sterft om op te staan. 
 
Gij hebt de groeve toegedekt 
waarin de korrel viel 
om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. 
 
Nu is de dag van oogsten daar, 
Het hoogste van de tijd; 
Een koning als een korenaar 
Staat op in majesteit. 

 

Verkondiging 

‘Konden wij Jezus maar zien?’ 

 

Lied ‘Come to Jesus’ 

Muziekband 

 

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

1. Jeugdwerk 2. Kerk 3. Leermateriaal KND 



Zingen Lied 650  

 
De aarde is vervuld 
van goedertierenheid 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid.  
 
Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf.  
 
Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn.  
 
De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid.  
 
Het zaad der goedheid Gods,  
het hoge woord, de Heer,  
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer.  
 
Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 

Wegzending en Zegen 

Amenzang 

 


