
 
 
 

Liturgie Paaszondag 31 maart 2024 10.00 uur, vanaf 9.50 uur samen zingen 
Voorganger: ds. Nees Cluistra, organist: Anthon den Braber,  
m.m.v. het vrouwenkoor, de muziekgroep en de kinderen 

 

 
 

Petrus ziet dat het graf leeg is! 

 

  
Afbeelding uit de kruisweg geschilderd door Willem Hesseling 

 
 
 

Thema: Zien en zien en zien is drie! 

 
  



 
Zingen vóór de dienst  
 
Lied 637  

 
O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond. 
 
De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 
 
Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan –  
de Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Lied 624 (= Gez. 215) 
 

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,  
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!  
  
Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!  
  
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!  
Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja!  

 
 

  



 
Opwekking 836: Door en door goed 
Met de muziekgroep 
 

Geen pen kan ooit beschrijven 
Hoe liefdevol U bent 
Heel Uw wezen is doordrenkt 
Met goedheid ongekend 
In U is geen duister te vinden 
 
U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal Uw trouw mij omringen 
U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal mijn hart zingen 
U bent door en door goed 
 
Geen lied dekt ooit de lading 
Van Wie U bent voor mij 
Uw hart vol vriendelijkheid 
Maakt dat mijn ziel beleidt: 
U alleen verdient al mijn aanbidding 
 
U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal Uw trouw mij omringen 
U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal mijn hart zingen 
U bent door en door goed 
 
Als ik hoog op de bergtop sta 
U mij met zegen overlaadt: 
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem 
Ook wanneer ik U niet begrijp 
En de pijn overweldigt mij 
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem 
 
tussenspel 
 
U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal uw trouw mij omringen 
 
U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal mijn hart zingen 
U bent door en door goed. 

 

 



 
 
Welkom en mededelingen  
 
Intochtslied Opwekking 595 
Met de muziekgroep 
 

Vrouwen 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
 
Mannen 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 
Refrein allen 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Mannen 
Hemelse Heer, 
U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
 
Vrouwen 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
Refrein allen 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
En nooit besef ik hoe U leed       ) 
De pijn die al mijn zonde deed.  ) 2x 
 
Refrein 2x 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

 
 
 
 
 



 
 
Stil gebed  
 
Voorganger 

Onze hulp is de Naam van de Heer, 
Hij maakte hemel en aarde, 
Hij is trouw, voor altijd, 
Hij laat niet los wat Hij begon. 
Genade en vrede van God de Vader, 
Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. 
Amen 
De Heer is opgestaan! 

 
Gemeente 

Ja, de Heer is waarlijk opgestaan! 

 
De Paaskaars wordt aangestoken 
 
Aanvangstekst 
Openbaring 1: 17 – 19 
‘Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me 
en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, 
maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf 
daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 

 
Zingen Lied 630: 1, 2 en 4 (= Gez. 210) 

 
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in een bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wondren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 
 
 
 



 
Gebed  
 
Kindernevendienstmoment 
Kinderen zingen met de band: ‘Hij is de Rots!’ 

 
Schriftlezing 
Johannes 20: 1-18 

 
Zingen Zingende Gezegend 169 (= Weerklank 363, melodie Gezang 303) 

 
Niet zien en toch geloven 
o God, als Gij mij helpt 
dan zal ik toch U loven, 
hoezeer ik overstelpt 
door allerhande plagen, 
door twijfel en verdriet, 
naar het waarom blijf vragen, 
toch zing ik U dit lied!  
 
Niet zien en toch geloven: 
vertrouwend verder gaan, 
niet horend, als een dove, 
niet ziende, blind voortaan, 
niet reikend met mijn handen 
naar meer dan Gij mij geeft, 
maar wijs door scha en schande 
geloven dat Gij leeft!  
 
Niet zien en toch geloven, 
uw dag komt naderbij! 
De oren van de dove 
ontsluit en opent Gij! 
En al wie in den blinde 
op U alleen vertrouwt, 
zal eenmaal ondervinden 
dat wie gelooft, aanschouwt! 

 

Verkondiging 
 

 
 
 
  



Zingen Lied 1005  
Met de muziekgroep en vrouwenkoor 
Vrije vertaling door Ellen van Ouwerkerk 

 
Vrouwen 
1. Dit is de nacht van Gods ontferming 
Een nieuw begin spreekt tot ons hart. 
Dit is de nacht vol van Gods glorie 
Hij geeft een nieuwe start. 
 
Allen 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2. Dit is de nacht, Hij onze Redder 
Kwam uit het graf, deed dat voor mij, 
Verliet de diepte van dood en donker, 
Jezus, Hij maakte ons vrij. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Vrouwen 
3. Nu zal de vonk, vuur in het duister 
Branden, de dag komt in het zicht. 
Ster van de morgen, Heer onze Heiland, 
Christus U bent het Licht. 
 
Allen 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
4. Zing van de hoop, dieper dan sterven. 
Zing van de kracht, sterker dan dood. 
Zing van geloof, ongekend leven, 
Zijn liefd’ oneindig groot. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5. Het licht gaat op in deze wereld. 
Kind’ren van God, zing voor de Heer. 
Verhef uw stem, zing van Zijn grootheid. 
Geef allen God de eer. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
 



Gebeden 
 
Collecten 
1. Coming Home  2. Kerk 3. Energiekosten 

 
Slotlied Opwekking 847: Onze schuilplaats is God 
Met de muziekgroep 

 
Vrouwen 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Mannen 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
 
Allen 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 1 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 2 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x) 
Voor eeuwig. 
 
Refrein 2 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 



 

Zegen 
Gesproken Amen 

 
Zingen ELB 132: U zij de glorie 
Staande 

 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Wees dan volk des Heren, blij en welgezind, 
en zegt telken kere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot. 
Niets heb ik te vrezen in leven of dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

 
 

 


