
 
 
Liturgie zondag 21 april 2024, Zondag van de Goede Herder / Roepingenzondag 
Voorganger: ds. Nees Cluistra, organist: Cees van der Slik 

 

 
 
Om 09:55 uur oefenen met muziekgroep: ‘Met open armen’ 
Schrijvers voor gerechtigheid 

 
Kom als je honger hebt of dorst 
Hier kun je eten deel met ons 
Kom met je tranen en je pijn 
Hier is het goed hier mag je zijn 
Met open armen word je ontvangen 
 
Kom als je moe bent van je vlucht 
Hier ben je veilig hier is rust 
Kom met je wanhoop en verdriet 
Hier mag je weer een toekomst zien 
Met open armen word je ontvangen 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom welkom thuis 
 
Kom met je leegte en je angst 
Hier word je liefdevol omarmd 
Kom maar als niemand je verstaat 
Hier is een plek voor jouw verhaal 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom welkom thuis 

 
 



 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 23: 1 en 3  

 
Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
 
Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 

 
Stil gebed / Bemoediging en groet 
 
Aanvangstekst Jesaja 40: 11 
Als een herder weidt Hij zijn kudde: 
zijn arm brengt de lammeren bijeen, 
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien. 

 
  



 
 
Zingen Met open armen 
Schrijvers voor gerechtigheid, met muziekgroep 
 

Kom als je honger hebt of dorst 
Hier kun je eten deel met ons 
Kom met je tranen en je pijn 
Hier is het goed hier mag je zijn 
Met open armen word je ontvangen 
 
Kom als je moe bent van je vlucht 
Hier ben je veilig hier is rust 
Kom met je wanhoop en verdriet 
Hier mag je weer een toekomst zien 
Met open armen word je ontvangen 
 
 Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom welkom thuis 
 
Kom met je leegte en je angst 
Hier word je liefdevol omarmd 
Kom maar als niemand je verstaat 
Hier is een plek voor jouw verhaal 
Met open armen word je ontvange. 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom welkom thuis 

 

Gebed om ontferming 
 
Zingen Psalm 79: 5 

 
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waat'ren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht 
uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 

 
Wegwijzing 
1 Petrus 4: 7-11 en 1 Petrus 5: 2-4 

 
  



Zingen ELB 213  
 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
Kinderlied: ‘Kom aan boord’ https://www.youtube.com/watch?v=W8E5jHK4KK4 

 
Lezen 
Numeri 27: 15-17, Johannes 21: 15-17 en Mattheüs 9: 35-38 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=W8E5jHK4KK4


Zingen Lied 975: 1, 2 en 3 
 

Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het Heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus´ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
Verkondiging 
 
  



Zingen Opwekking 708 
Met de muziekgroep 
 

Kom zing voor de Heer 
Die eeuwig regeert 
Die nooit veranderen zal 
Onfeilbaar eerlijk 
Onpeilbaar goed 
Zijn woord houdt eeuwig stand 
Ja Uw woord houdt eeuwig stand 
 
Kom zing voor de Heer 
Die eeuwig regeert 
Die nooit veranderen zal 
Onfeilbaar eerlijk 
Onpeilbaar goed 
Zijn woord houdt eeuwig stand 
Ja Uw woord houdt eeuwig stand 
 
De hemel juicht Uw kerk getuigt 
Groot is Uw trouw o Heer 
Van eeuw tot eeuw belijden wij 
Groot is Uw trouw o Heer 
Hoe groot is Uw trouw o Heer 
 
Alles verandert 
Maar U blijft gelijk 
Uw koninkrijk kent geen eind 
En wat U beloofd hebt 
Dat zult U ook doen 
Uw trouw is voor altijd 
Wij vertrouwen U altijd 
 
De hemel juicht Uw kerk getuigt 
Groot is Uw trouw o Heer 
Van eeuw tot eeuw belijden wij 
Groot is Uw trouw o Heer 
Hoe groot is Uw trouw o Heer 
 
Van generatie tot generatie 
Nooit liet U ons in de steek 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde 
Die was die is en die komt 
 
De hemel juicht Uw kerk getuigt 
Groot is Uw trouw o Heer 
Van eeuw tot eeuw belijden wij 
Groot is Uw trouw o Heer 
Hoe groot is Uw trouw o Heer 
 
De hemel juicht Uw kerk getuigt 
Groot is Uw trouw o Heer 
Van eeuw tot eeuw belijden wij 
Groot is Uw trouw o Heer 
 
Hoe groot is Uw trouw o Heer 
Hoe groot is Uw trouw o Heer 
Mijn God en Vader  
 
Halleluja, Halleluja, Halleluja 



 

Gebeden 
 
Collecten 
1. St. de Herberg 2. Kerk 3. Ouderenwerk 

 
Zingen Lied 967: 1, 4, 5 en 6 (= Gez. 313)  

 
Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 
 
Open overal de poort, 
Heer, voor uw voortvarend woord, 
win elk volk met stille kracht 
voor uw rijk, verdrijf de nacht! 
Erbarm U, Heer. 
 
Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op 't eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
Erbarm U, Heer. 
 
Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donk're tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm U, Heer. 

 
Zegen 
Uitgesproken Amen 

 
Zingen Lied 425: Vervuld van uw zegen 

 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 


