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Welkom & Mededelingen 
 
Zingen Psalm 89: 1 en 3 

 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 

 
Stil gebed / Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 632 
 

Dit is de dag die de Heer heeft  
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken,  
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht  
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde  
verminkt en verloren, 
doven van harte,  
verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot,  
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen. 
en zo voortaan 
eren Gods heilige Naam. 
en U in waarheid aanbidden. 

 
 



Zingen ELB 302  
 

Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 
Met Uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
Jezus, op Uw Woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 

Gebed 
 

Kindermoment en kinderlied 
 

Schriftlezing 
1 Petrus 2: 1-10 
 

Zingen Psalm 34: 1 en 4 
 

Ik loof den Heer altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op den Heer 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zich tezaam. 
Verheft met mij des Heren naam, 
zegent dien en weest blij. 
 
Komt nader, ziet en proeft, 
opdat men smake naar waardij 
des Heren goedheid. Zalig hij 
die veilig bij Hem toeft. 
Die thuis hoort in Gods kring, 
dient met ontzag zijn hoog bewind. 
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 
wacht u verzadiging. 

 

Verkondiging 



 

Zingen Hemelhoog 445: 1, 2 en 3  
 

Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan,  
sterk in uw kracht,    
gerust in uw bescherming.     2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend.  
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied    
van overwinning.            2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam.   
 
Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser.  
Gij voert de strijd, 
de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur     
zal ’k zegevierend ingaan,  
in rust met U    
die mij hebt voortgeleid.  

 
Gebeden 
 
Collecten 
1. Kerktelefoon 2. Kerk 3. Leermateriaal catechisatie 
 
  

2x 



Zingen Psalm 68: 6 en 7 
 

O stoet van wie het heil bevocht 
en grote overwinningstocht, 
o Heer, die zijt geprezen! 
Gij God, die duizend - duizendmaal 
aanbeden wordt in elke taal, 
almachtig Opperwezen! 
Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 
vurige wagen, vurig paard, 
wolk die den Heer verhulde. 
Gevangen de gevangenis! 
Hij die ons hoogst verlangen is 
ontvang de hoogste hulde. 
 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 

Zegen  
Amenzang 


