
 
 
Liturgie 24 mei 2026 
Voorganger: ds. Nees Cluistra, organist: Remke van der Heide 

 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen Psalm 87: 1, 2 en 3 
 

Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
  
Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 

 
Stil gebed, bemoediging en Groet 
 
Zingen: ELB 218  

 
Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.  
 
Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
’t Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.  
  
Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer! 

 

  

 



 

Lezen Psalm 51: 12 
Als inleiding op het gebed 

 
‘Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij 
niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde 
van vroeger, de kracht van een sterke geest.’ 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Zingen: ‘Vul uw huis met uw glorie’ (Opw. 815) 

 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
En alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, heilig 
Heilig is de Heer 
Jezus is koning 
Breng hulde, geef Hem eer 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
En alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 

 
Heilig, heilig 
Heilig is de Heer 
Jezus is koning 
Breng hulde, geef Hem eer 

 
Heilig, heilig 
Heilig is de Heer 
Jezus is koning 
Breng hulde, geef Hem eer 

 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
En alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 

 
Lezen 
Exodus 19: 16-20  

 
  



 
 
Zingen: ELB 148 
 

Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 

Lezen 
Handelingen 2: 1-13 

 
Zingen Lied 672: 1 en 2  (= Gez. 242) 

 
Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heilge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
  
O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

  
Verkondiging 
N.a.v. Handelingen 2 : 1-4 
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Zingen Lied 687: ‘Wij leven van de wind’ 

  
Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
  
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 
Geloofsbelijdenis 
Staande 

 
Zingen Lied 675: 1  (= Gez. 477) 

 
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven,  
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

  
  



 
 
Gebeden 
 
Collecten 
1. Pinksterzending 2. Kerk 3. Leermateriaal Catechese 

 
Zingen: ‘Kracht uit de hoogte’ 
Melodie 'U zij de glorie' 

 
Kracht uit de hoogte, vuur van God de Heer, 
daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer. 
Geef ons taal en teken, spreek door onze mond, 
laat de wereld weten: Christus overwon! 
Kracht uit de hoogte, vuur van God de Heer, 
daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer. 
 
Storm van de hemel, stem van grote kracht, 
spreek in onze dagen, spreek met overmacht. 
Stort in ons uw vreugde, steek de tongen aan, 
laat de schepping weten: Christus overwon! 
Storm van de hemel, stem van grote kracht, 
spreek in onze dagen, spreek met overmacht. 

 
Zegen 
Gesproken Amen 

 
Zingen ELB 501: ‘Vrede van God’ 

 
Vrede van God, de vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.   
  
In Jezus' Naam, in Jezus' Naam,  
In Jezus' Naam geef ik jou  
vrede van Hem, vrede van God.  
De vrede van God zij met jou.   
  
Heilige Geest, de heilige Geest,  
de heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.   


