
Liturgie zondag 31 mei 
Voorganger: ds. Corine Zonnenberg, organist: Cees van der Slik, m.m.v. de muziekgroep 

 
Thema: ‘Wat als God te laat is?  
 
Welkom en mededelingen  
 
Intochtslied, psalm 42: 1 

 

Evenals een moede hinde 
 naar het klare water smacht, 
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
 die ik ademloos verwacht. 
 Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
 God van leven, God van licht. 
 Wanneer zal ik Hem weer loven, 
 juichend staan in zijn voorhoven? 

 
Stil gebed, bemoediging en groet  
 
Zingen lied 978: 1 en 3 (= Gez. 479) 

 

Aan U behoort, o Heer der heren, 
 de aarde met haar wel en wee, 
 de steile bergen, koele meren, 
 het vaste land, d'onzeekre zee. 
 Van U getuigen dag en nacht. 
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
  
 Gij hebt de bloemen op de velden 
 met koninklijke pracht bekleed. 
 De zorgeloze vogels melden 
 dat Gij uw schepping niet vergeet. 
 't Is alles een gelijkenis 
 van meer dan aards geheimenis. 
  

Wetslezing 
 
  



Zingen Opw. 695: ‘Stil’ (= lied 940) 
Met de muziekgroep 

 
Verberg mij nu 
Onder uw vleugels Heer 
Houd mij vast 
In Uw sterke hand 
 
Als de oceaan haar krachten toont 
Zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil; 
U bent mijn God! 
 
vind rust mijn ziel 
in God alleen 
ken Zijn kracht 
vertrouw Hem en wees stil 
 
Als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil; 
U bent mijn God! 

 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Kinderlied: ‘Jezus is de goede Herder’ 

 
Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je ‘s avonds niet kunt slapen,  
als je bang in ‘t donker bent,  
denk dan eens al die schapen  
die de Heer bij name kent. 
 
En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.  

 
Kindermoment 
 

Schriftlezing 
Johannes 11: 1-44 



 
Zingen lied 948: 1, 2 en 3 (‘Als Gij er zijt’) 
 

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 
niet als een vuur dat ons verbrandt 
– vuur is te heilig en te hevig – 
geef ons de schaduw van uw hand 
 
om in te schuilen, dat wij leven 
al zijn wij dood, zo dood als as. 
Laat ons er zijn, een eeuwig even, 
laat ons er zijn met U die was, 
 
die is, die komen zal ten laatste, 
ten eeuwigste. Kom niet te laat! 
Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 
Kom dan, wij zijn ten einde raad. 

 
Verkondiging 
‘Wat als God te laat is?’ 
 

Zingen: ‘Als ik naar de bergen kijk’ (Sela) 
Met de muziekgroep 

 
Als ik naar de bergen kijk, 
het pad dat ik moet gaan, 
dan voel ik mij een kwetsbaar mens. 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
 
Als ik naar de bergen kijk, 
de diepte van het dal, 
dan voel ik mij een kwetsbaar mens. 
Wie vangt mij als ik val? 
 
Onze Heer die alles maakte, 
de schaduw op ons pad, 
blijft met ons verbonden. 
Hij waakt bij elke stap. 
Onze Heer die alles maakte, 
beschermer voor altijd. 
Waar wij gaan en komen, 
Hij blijft in eeuwigheid. 
 
Wie wijst mij de weg omhoog 
als mij het zicht ontbreekt? 
Wie ziet mij als ik zoekend ben 
naar wat mij richting geeft? 
 
Wie gaat met mij door het dal, 
het donkerst van de nacht? 
Wie hoort mij als ik roep om hulp? 
Wie geeft mij nieuwe kracht? 



 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1. Budgetmaatjes 2. Kerk 3. Bloemenfonds 

 
Slotlied ELB 501: ‘Vrede van God’ 

 
Vrede van God, de vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.   
  
In Jezus' Naam, in Jezus' Naam,  
In Jezus' Naam geef ik jou  
vrede van Hem, vrede van God.  
De vrede van God zij met jou.   
  
Heilige Geest, de heilige Geest,  
de heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.   

 

Zegen 
Amenzang 

 
 


